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Poéziepodium Ongehoord
in de bibliotheek te Rotterdam

En ook namen van de deelnemers liggen in
kleurrijke letters op tafel

Jana Beranové, voormalig stadsdichter van Tijd voor muziek van Frans Lodewijk en Marcus
Rotterdam, bijt het spits af. Mulder ofwel ‘De Troubadours’

Gevolgd door de half Fins half Indonesische
dichteres Kira Wuck.

De Belgische dichter Peter van Helsen draagt voor
het eerst voor uit eigen werk.

Indrukwekkend werk van de uit Irak afkumstie

Barban Kirkuki,

‘De Troubadours'. worden bij het lied ‘Bij de vijver'
geassisteerd door Rieneke Minderman.

De Australische open podium gast Amalia Walker
met en mooi koffie verhaal.

De laatste open podium gast is Claire Thomsaon

De Troubadours zingen nog een laatste lied en daarmee komt er een eind
aan deze mooie en gezellige poéziemiddag.




